
 

 
 

Tweede zondag van advent 
ZONDAG 10 december 2023 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: Dr. Bettine Siertsema 
organist/pianist:  Henk Jan Jansen 
lector: mw. Anda de Vries 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat - Myanmar – 
Opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen. 
Door de langdurige conflicten in Myanmar zijn veel inwoners van dit 
Zuidoost-Aziatische land de grens met Thailand over gevlucht. In het 
grensgebied worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en 
krijgen ze verzorging en scholing. Kinderen 
zonder identiteitsdocumenten krijgen een geboortebewijs: zonder 
registratie bestaat een kind feitelijk niet, heeft het geen rechten en 
zijn de risico's op uitbuiting en misbruik groter. Kinderen worden 
bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst 
voorbereid. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en 
Jongerenwerk.  
 
 

UIT DE GEMEENTE 
Wilt u bij ziek en zeer thuis of bij een ziekenhuisopname uw wijkteam of 
predikant op de hoogte stellen? 
We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo mogelijk 
beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn.  



 

 
LITURGISCHE SCHIKKING ADVENT   
Ga je mee? Weet jij hoe laat het is? 
Verwachting  
Omdat Advent een periode is van verwachten, van reikhalzend uitkijken 
naar wat komt, speelt de klok dit jaar een belangrijke rol. Hoelang duurt het 
nog? Is het al zover? Maar ook: ga je mee als het straks zover is?   
Daarom hebben we de thema’s “Ga je mee”? en “Weet jij hoe laat het is?” 
aan elkaar verbonden en zien we bij de kinderen zowel als bij de schikking 
een klok. 
Zo gaan we samen op weg naar Kerst in afwachting van de komst van Jezus. 
 
Uitleg schikking: Zondag 10 december – 2e Advent 

Kom mee, laten we leven in het licht.    Jesaja 2:5 
 
De klok is verder opgevuld. Nu is de hoofdkleur groen.  
In Jesaja 2 belooft God een nieuwe, betere wereld waar vrede en 
recht heerst en waar oorlog verdwenen is.  
Johannes roept in zijn brief aan de Filippenzen de mensen op om met 
elkaar op weg te gaan om het evangelie van Christus te verkondigen. 
Het is tijd om dat nu te doen, zegt hij.  
Zo zien we dit nu terug in het 2e kwart van de klok. 
 
Symboliek materiaal 
Want groen is de kleur van Hoop, er is hoop voor de toekomst.  
Op het mos is Thuja geprikt. De Thuja heeft eigenlijk twee namen: de 
boom van goed en kwaad, en levensboom. Het is een groenblijvende 
geurende boom, wat de onsterfelijkheid symboliseert. De 
aromatische olie heeft een rustgevende uitwerking op mensen, een 
levenselixer voor op reis. 
Het kleed is paars, de kleur van voorbereiding en bezinning, met 
daarop jute, symbool voor soberheid 

 
Meditatieve tekst 



 

We zijn op weg 
Gaan door water 
Levenspad 
Met goede bedoelingen 

 
KIJKEN, LUISTEREN EN LEZEN 
➢ Om de dienst online te volgen,  

klikt u op: Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk 
➢ Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl 
➢ De liturgie via APPOSTEL, de WhatsAppgroep van de 

Ontmoetingskerk of klikken op: liturgie van deze zondag 
➢ U/je kunt deelnemen aan de WhatsAppgroep van de 

Ontmoetingskerk door met uw/je smartphone deze >>> 
QRcode te scannen.  

 

MEEDOEN AAN DE COLLECTES  
U kunt thuis een bijdrage overmaken. Dat kan via deze link: Bijdragen aan 
de collecte Als u APPOSTEL installeert op uw smartphone of tablet kunt u 
via deze app bijdragen. Handleiding: installatie appostel 
De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw gift! 
 

AGENDA 
Op vrijdag 15 december om 19:00 uur gaan we kerststukjes maken in 
de Brink achter de Ontmoetingskerk. 
We zijn op zoek naar mensen die graag willen meehelpen maar ook 
mensen die de stukjes weg willen brengen. 
Heb jij / heeft u zin? 
Opgeven kan via: bloemengroeppghhw@gmail.com of op de lijst die 
in de Foyer hangt. 
 
Tevens zijn we op zoek naar kleine versieringen voor in de 
kerststukjes. Heeft u die? Geef dit dan alstublieft door aan 
bovenstaande mailadres. 
Bedankt, namens de bloemengroep. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/liturgie_c3_8bn
https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
https://www.skggouda.nl/storage/app/media/documenten/handleiding_installatie_appostel.pdf
mailto:bloemengroeppghhw@gmail.com


 

Voedselbank 
Vrijdag- en zaterdagmiddag 8 en 9 december kunt u houdbare 
levensmiddelen inleveren voor de voedselbank. De Brink is open van 
13.00-16.00 uur. 
 
Kerstmiddag voor ouderen 
Op woensdagmiddag 13 december om 15.00 uur is er een kerstdienst 
voor ouderen in de Ontmoetingskerk, waarbij niet alleen de leden 
van de ouderenclub, maar iedereen van harte welkom is. 
Voorganger is ds. Henco van Capelleveen; medewerking wordt 
verleend door de Cantorij. 
 
Kerstzangavond op woensdag 13 december Aanvang 19.30 in de 
Ontmoetingskerk 
Vergutas zingt een gevarieerd Kerstrepertoire. Tevens is er 
gelegenheid om zelf mee te zingen met bekende kerstliederen. 
 
KERSTNACHTDIENST 
Om 22.00 uur werkt Oecumenische Zanggroep ECHO, o.l.v. Erwin de 
Ruijter, mee aan de dienst. Ds. Henco van Capelleveen gaat voor.   

 
 
KAARTEN STUREN 
Stuurt u in december wenskaarten naar familie en vrienden? 
Dan is het wellicht een idee om dit jaar ook mensen die onze 
gemeente een warm hart toedragen, maar die om uiteenlopende 
redenen momenteel niet meer naar de kerk kunnen komen, een 
kaart te sturen. In de Zondagsbrief van vorige week stond een aantal 
adressen. 
Zo blijven we in verbinding met elkaar. 

 
 


